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Gedicht 
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Activiteitenkalender 

Vrijdag 1 september 2023 

Namiddag Zingend duo KEVIN EN ROMINA in 
de PZ om 14u30 

Dinsdag 5 september 2023 

Namiddag Met afdeling De Linde naar STRUIS- 
VOGELBOERDERIJ “Schobbejaks hoogte” 
Tijdig inschrijven, vertrek om 13u 

 WANDELEN bij mooi weer om 14u 

 BREICLUB in de PZ om 14u 

Donderdag 7 september 2023 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u 

Vrijdag 8 september 2023 

Namiddag KAARTING, TEERLING EN RUMMIKUB 
in de PZ om 14u30 

Dinsdag 12 september 2023 

Namiddag Met afdeling De Beuk naar STRUIS- 
VOGELBOERDERIJ “Schobbejaks hoogte” 
Tijdig inschrijven, vertrek om 13u 

 BREICLUB in de PZ om 14u 

Donderdag 14 september 2023 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u 

Vrijdag 15 september 2023 

Namiddag QUIZ: “DE SLIMSTE MENS” in de PZ 
om 14u30 
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Dinsdag 19 september 2023 

Namiddag Met afdeling De Wilg naar STRUIS- 
VOGELBOERDERIJ “Schobbejaks hoogte” 
Tijdig inschrijven, vertrek om 13u 
 
WANDELEN bij mooi weer om 14u 

 BREICLUB in de PZ om 14u 

Woensdag 20 september 2023 

Namiddag VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen 
van de maand september in de PZ 
om 14u30 

Donderdag 21 september 2023 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u 

Vrijdag 22 september 2023 

Namiddag TIELT KERMIS: OLIEBOLLEN in de PZ 
om 14u30 

Maandag 25 september 2023 

Namiddag BIB komt langs 

Dinsdag 26 september 2023 

Namiddag BREICLUB in de PZ om 14u 

Donderdag 28 september 2023 

Namiddag Naar de KOERS bij mooi weer 

Vrijdag 29 september 2023 

Namiddag DI MODA komt langs met de nieuwe 
wintermode om 14u30. 
Kans tot aankoop. 
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Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven, 

deze worden meegedeeld via het weekschema. 

De cafetaria is open voor de bewoners en familie tijdens 
de week en tijdens het weekend. 

Dagelijks tussen 13u30 en 17u 
kunnen de bezoekers samen met de bewoner iets 

nuttigen in de cafetaria. 
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Nieuwe bewoners 

Martha De Volder De Wilg 

Kamer 121 

 

Schependomstraat 2/8 
8700 Tielt 

 

 

Weduwe van de heer Fons Wullaert 
 

 

 

 

Eric De Witte De Kastanje 

Kamer 47 

 

Blauwevoetstraat 1 
8700 Tielt 

 

 

Echtgenoot van mevrouw 
Jenny Linclau 
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Frans Danneels De Wilg 

& Maria Vanwalleghem 

Kamer 124 & 129 

 

Sint-Janstraat 141/1 
8700 Tielt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Turf De Linde 

Kamer 169 

 

Jules Van Ooststraat 1/10 
8700 Aarsele 

 

 

Weduwe van de heer 
Achiel Vannieuwenhuyse 
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Monique Snauwaert De Bolster 

Kamer 87 

 

Ter Booye 44 
8700 Tielt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Leon Houttekier De Kastanje 

Kamer 67 

 

Deken Darraslaan 17A bus 103 
8700 Tielt 
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Christianne Warnez De Beuk 

Kamer 23 

 

Ronceval 12 
8700 Tielt 

 

 

Weduwe van de heer Walter Vandewalle 

 

 

 

 

 

 

Eliane Saelens De Wilg 

Kamer 103 

 

Oude Stationstraat 115/2 
8700 Tielt 
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Norbert Strobbe  De Linde 

& Jacqueline Van den Thooren 

Kamer 176 & 189 

 

Begonialaan 15 
8700 Tielt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  12 

Interne verhuis 

Rachelle Arickx  De Linde 

 

Op woensdag 9 augustus verhuisde 
Rachelle Arickx van kamer 176 naar 
kamer 150 op afdeling De Linde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans Tack Het Beukennootje 

 

Op donderdag 10 augustus verhuisde 
Frans Tack van kamer 23 op afdeling 
De Beuk naar kamer 41 op afdeling 
Het Beukennootje. 
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We namen afscheid 

Jacqueline Bruneel 

 

Jacqueline werd geboren op 25 april 
1936. Zij groeide op als enig kind, en 
woonde samen met haar ouders in de 
Kalverstraat te Tielt. Door het drukke 
arbeidsleven van haar ouders – vader 
werkte in de weverij en moeder bij 
“Maezekes”- werd ze vooral gekweekt bij 
haar tante. Als klein meiske ging 
Jacqueline naar de Apostelientjes. Ze 
liep school tot haar 14 jaar. Na haar 
schooltijd ging ze aan de slag bij weverij 
“Van Maele” in de Bedevaartstraat. Toen Jacqueline een jongedame 
werd zette ze al eens graag de bloemetjes buiten, een avondje 
dansen was het liefste wat ze deed. Hoe kon het dan ook anders, 
dat ze juist op zo’n avond haar toekomstige man Willy tegen het lijf 
liep, in den Beiaard. Het gelukkige stel stapte in het 
huwelijksbootje en kregen samen twee kinderen, Patrick en Kathy. 
Jacqueline ontpopte zich tot huismoeder en het gezin settelde zich 
uiteindelijk in de Deken Demolstraat. Eens de kinderen uit het 
huis waren, gingen Jacqueline en Willy jaarlijks op reis. In 2016 
overleed Willy. In 2019 kwam Jacqueline bij ons wonen. Ze kende 
hier heel wat bewoners, allemaal van uit haar gebuurte geweest. 
We vonden Jacqueline vaak terug in de leefruimte, waar ze veel 
passage zag of in de bar met één van haar kinderen of haar goede 
vriendin Georgette, waar ze vroeger vaak mee op draai ging. Haar 
gezondheid was niet optimaal en ook stappen was niet altijd 
evident, maar wanneer er een twist of een goeie swing door de 
boxen knalde dan gingen die heupen steevast heen en weer 
schudden en genoot ze van begin tot eind. Een paar dagen voor 
haar overlijden pikte Jacqueline nog het optreden van Bart Kaëll 
mee, een mooie namiddag waar ze naar uitgekeken had. Jacqueline 
overleed in het bijzijn van haar kinderen op 87-jarige leeftijd. We 
hopen dat je daarboven zo nu en dan eens op de tafel mag staan 
dansen. 
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Silvère Bardoel 

 

Silvère werd geboren op 26 oktober 1937 
en was een rasechte Tieltenaar. Hij was 
de jongste van drie. Hij had een oudere 
broer Arsène en een zus Jenny. 

Arsène was kapper in het ouderlijke 
huis. Jenny ging uit werken. Silvère 
werkte heel zijn leven in de weverij van 
“Van Maelekes” in de Bedevaartstraat. 
Hij was daar inpakker. Hij bleef 
alleenstaande en woonde in de 
Leiaardboomstraat in Tielt. 

Silvère fietste graag en ging na zijn werk 
dikwijls voor De Wildeman zitten op zijn 
“vélobuzze” om naar de mensen te 
kijken. Silvère was goed gekend. Hij deed boodschappen en praatte 
graag met zijn buren. Vroeger was Silvère scheidsrechter en was 
ook erg geïnteresseerd in voetbal. Club Brugge was zijn favoriete 
club. 

Alleenstaand kreeg hij het moeilijk en ook na de dood van zijn broer 
voelde Silvère veel verdriet. Hij kwam bij ons wonen in het WZC in 
2007. Silvère had een eigen gevoel voor humor. Zo vroeg hij 
’s avonds dikwijls aan het personeel hoe lang ze moesten werken 
en was blij dat ze tot 21u moesten blijven. Hij verbleef hier 16 jaar. 
Ook hier kende en zag hij veel mensen passeren. 

We zullen hem niet zo rap vergeten. Silvère is in het ziekenhuis 
overleden op 22 juli 2023. Hij werd 85 jaar. 
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Lucienne Vandendriessche 

 

Lucienne werd geboren op 3 november 1926 
te Izegem. Lucienne telde 9 broers en 
zussen. Naast de zorg voor de kinderen, 
hadden Luciennes ouders het druk met het 
runnen van hun borstelfabriek. Lucienne 
volgde de lagere school en tot haar 18de ging 
ze naar de naaischool. Daarna hielp ze in de 
fabriek van haar ouders. 

Lucienne huwde met Maurits Coreman. Hij 
was afkomstig van Antwerpen en was 
rijkswachter. Na hun huwelijk verhuisden 
ze een tijdje naar Antwerpen. Na 14 jaar 
keerden ze terug naar Izegem. Lucienne was 
huisvrouw en zorgde met veel liefde voor 
haar zoon Fernand. Haar man moest ze 
jammer genoeg veel te vroeg afgeven. Met haar zus had ze een goede 
relatie, samen gingen ze er vaak op uit of gingen ze wekelijks naar 
de markt in Izegem of Roeselare. Lucienne had heel wat familie in 
het buitenland, waardoor ze meerdere talen kende. Lucienne sprak 
zelfs enkele woorden Russisch. In mei 2018 was een verhuis naar 
het WZC noodzakelijk, maar Lucienne paste zich snel aan. Hoewel 
Lucienne geen grote babbelaar was, zat ze toch graag bij de andere 
bewoners. Wanneer er tijdens de activiteiten muziek klonk, kon 
Lucienne maar moeilijk stil blijven zitten en zong ze uit volle borst 
mee. 

Stilletjes aan konden de kleine dingen haar geen plezier meer 
geven. Lucienne stierf op 25 juli 2023. Ze werd 96 jaar. 
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Cyriel Volcke 

 

Cyriel Volcke werd geboren op 
10 november 1935 te Brugge . Hij 
werkte gedurende zijn volledige 
loopbaan op de juridische dienst van 
Belgacom. Zijn vrouw Clara was 
weduwe toen ze elkaar leerden 
kennen, en had op dat moment een 
dochter van 14 jaar, Greta. 

Cyriel was een zeer intelligente man, 
steeds op zoek naar nieuwe 
uitdagingen. Zo las hij enorm graag 
boeken, zo ook in andere talen. Hij 
interesseerde zich voor alles wat met 
WO II te maken had en was een fervent invuller van 
kruiswoordraadsels… Hij belde zelfs de oplossingen door. Cyriel 
had ook een goede muzieksmaak, een nummertje van Elvis Presley 
kon hem zeker bekoren. 

Kenmerkend voor Cyriel waren zijn eenvoud en bescheidenheid. Hij 
was niet iemand die graag opviel, maar je kon steeds op hem 
rekenen.  

In 2010 kwamen Clara en Cyriel op afdeling de Linde wonen. Hij 
verbleef daar 2 jaar, maar ging na het  overlijden van zijn vrouw in 
de flatjes van Residentie Ampe wonen. Hij voelde zich daar goed. 
Hij was graag op zijn eigen, maar vertoefde ook graag in het zaaltje. 

De laatste jaren waren lastig, zijn ogen gingen snel achteruit. Hij 
had hier veel verdriet over want hij kon de dingen waar hij plezier 
aan beleefde niet meer doen. Stilletjes aan werd hij een schim van 
zichzelf en een verhuis naar afdeling De Wilg was aangewezen. 
Cyriel had het moeilijk om hier te aarden, en raakte steeds meer 
zijn weg kwijt. 

Cyriel overleed op 25 juli 2023 in het ziekenhuis. Hij werd 87 jaar. 
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Lea Vindevoghel 

 

Lea, in augustus 2021 mochten we je 
verwelkomen bij ons in 
Het Beukennootje. We leerden je 
kennen als een sociale, warme en 
goedlachse vrouw. Ons moedere, zoals 
we vaak wel eens zeiden.  Maar wel 
eentje waar er poer in zat en met een 
soms wel koppig karakter. 

We merkten al snel dat je graag een 
chocolaatje sneukelde en natuurlijk 
mochten we het jeneverke niet 
vergeten. Ook voor een stukje taart 
was je altijd te vinden. 

Hoe langer je bij ons woonde, hoe 
meer we over jou te weten kwamen. Zo 
vertelden je kinderen over de dansvloer die in jullie garage lag. 
Want dansen dat was iets wat jij en je man Roger graag deden. 
Iedere zaterdagavond trokken jullie naar Eeklo om de dansvloer 
onveilig te maken en tijdens de week oefenden jullie thuis in de 
garage. 

Op je kamer stond een foto van je mooi onderhouden tuin, 
vergezeld door een oorkonde van ‘mooiste voortuin’. Iedere keer als 
je passeerde, keek je er vol trots naar. Zo leerden we dat je tuin en 
buiten zijn een van je grootste passies waren.  

Je was altijd zo blij als Liliane, Nico of Ivan langskwamen. Steevast 
verscheen er een glimlach op je gezicht als je je kinderen zag. Heel 
vaak ging je met hen mee naar de bar om eentje te drinken en je 
genoot er met volle teugen van. In januari vierde je er samen met 
hen je 92ste verjaardag! 

De laatste maanden merkten we dat je beetje bij beetje 
achteruitging, maar ook toen bewees je dat je een dame met een 
ijzersterke wil was. Opgeven dat stond niet in je woordenboek, 
maar op zaterdag 29 juli moesten we dan toch afscheid nemen van 
jou. 

Lieve Lea, we missen je hier. Het is hier een stukje stiller sinds je 
er niet meer bent. 
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Robert Gelaude 

 

Robert Gelaude werd geboren op 
4 juli 1941 te Tielt en was de jongste 
van drie kinderen. Als kind ging hij 
naar de Rijksmiddelbare school en 
later ging hij aan de slag als 
metaalbewerker in Pittem. In het 
weekend ging hij naar de voetbal, waar 
hij supporterde voor zijn beste maat 
André, de man van Monique 
Van De Cappelle. Na afloop dronken 
ze graag samen een pintje. 

Robert leefde als een echte 
Bourgondiër… Uit gaan eten, een 
goeien drinken en mooie reizen maken… Daar genoot hij van. Hij 
was een goedlachse en optimistische man, die zeker niet verlegen 
was om een grapje. 

Huwen deed Robert niet. Hij bleef jonkman, maar had wel een 
levensgezellin waar hij mee samenwoonde. Samen gingen ze 
jaarlijks op reis met de Meibloem, naar Frankrijk, Spanje,… . Haar 
overlijden in 2012 was een grote klap voor hem.  

In april 2023 kwam Robert bij ons op De Linde wonen. Hij was blij 
dat hij naar hier mocht verhuizen, want fysiek had hij het lastig en 
ook de eenzaamheid durfde al eens toe te slaan. Hier kende hij veel 
bewoners, en met het schoon weer vond je hem dan ook vaak terug 
onder de bomen in de binnentuin, in goed gezelschap en met een 
frisse pint. 

Robert stierf op 3 augustus 2023. Hij werd 82 jaar. 
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Norbert Deloof 

 

Op 13 april 2021 kwam 
Norbert Deloof op afdeling De Linde 
wonen. Kamer 189 werd zijn nieuwe 
stekje, hij voelde zich er thuis.  

Norbert leefde eerder op zichzelf, 
vooral tv-kijkend bracht hij de dag 
door. Al genoot hij ook van het 
gezelschap van zijn medebewoners 
tijdens het middagmaal of tijdens een 
activiteit waar iets te smullen viel. Hij 
was zeker niet veeleisend en graag op 
zijn gemak. 

Hij vertelde dat hij geboren is op de 
Ginste in Oostrozebeke als jongste 
van 2 kinderen. Er zat een groot verschil tussen hem en zijn broer 
Silvère. Hij kon naar school tot zijn 16 jaar en ging toen aan de slag 
bij Dubaere te Meulebeke. Daarna veranderde hij nog enkele keren 
van werk. Getrouwd is hij niet maar hij had wel een hele tijd een 
vriendin. Norbert verplaatste zich niet per auto altijd met de fiets 
met daarop een kartonnen doos voor als hij iets interessants tegen 
kwam langs de weg. Iets dat we hier ook van  hem ontdekten. 
Norbert was een echte verzamelaar en had het talent om de dingen 
heel goed weg te stoppen. We deden vaak bijzondere ontdekkingen! 

De gezondheid van Norbert ging beetje bij beetje achteruit. Hij werd 
steeds magerder maar klaagde zelden of nooit. Hij hield zich sterk 
en wou niemand tot last zijn. 

Norbert werd geboren op 28 september 1945, en is gestorven op 
6 augustus 2023. Hij werd 77 jaar. 
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Maria Madeleine De Splenter 

 

Marie Madeleine De Splenter kwam bij ons 
wonen op 8 juni 2005. Ze werd geboren in 
Tielt op 28 april 1927. Haar echtgenoot 
Laurent Braet overleed op jonge leeftijd in 
1993. 

Samen hadden ze twee kinderen, Lutgarde en 
André, er zijn ook 5 kleinkinderen en 
8 achterkleinkinderen. Marie Madeleine is 
altijd huisvrouw geweest met niet veel tijd 
voor hobby’s. 

Ze was een vrouw met karakter en een 
uitgesproken eigen mening. Ze wist heel goed 
wat ze wou en hoe ze de dingen wou. In de 
eerste jaren dat ze hier woonde deed ze graag mee aan bepaalde 
activiteiten. Met de jaren die verstreken trok ze zich meer terug op 
haar kamer waar ze heel veel patience gespeeld heeft. Ze zag er 
graag tip top uit en bracht regelmatig een bezoek aan de kapper. 
En alhoewel ze hier meer dan 18 jaar gewoond heeft is ze nooit de 
typische Aarseelse tongval verleerd. Het doet ons raar om haar 
vertrouwde persoontje niet meer op haar vertrouwde plek te zien 
zitten. 

Marie Madeleine is zachtjes weggegleden op 19 augustus 2023. 
Ze werd 96 jaar. 
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Christiane Arickx 

 

Christiane Arickx werd op 
14 april 1947 geboren te Tielt. Ze 
was gehuwd met Marc Dehullu en 
mama van Pascal en Olaf. Ze heeft 
ook drie kleinkinderen. 

Omwille van gezondheidsredenen 
verhuisde ze op 26 april 2023 naar 
afdeling De Linde. Ze vond 
gezelschap bij de medebewoners, 
nam deel aan de activiteiten en ging 
al graag iets drinken in de cafetaria.  

Vroeger had ze als hobby’s tekenen en schilderen, enkele 
tekeningen waren op haar kamer te bewonderen. Jammer dat we 
haar niet in actie hebben gezien. Christiane hield van een verzorgd 
uiterlijk, fleurige kleren en mooi kleurtje op de nagels. Ze was door 
iedereen graag gezien op de afdeling! 

Haar gezondheidstoestand ging verder achteruit. Met Marc en de 
kinderen aan haar zijde liet ze beetje per beetje het leven los. 

Christiane stierf op 19 augustus 2023. Ze werd 76 jaar. 
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Jarigen in september 

Jarige bewoners in september 2023 

 

Afdeling De Beuk 

 

Jacqueline Vandemaele 17 september 1931 92 jaar 

Georgette Wullaert 22 september 1938 85 jaar 

Pol Ryckbosch 27 september 1937 86 jaar 

 

Afdeling Het Beukennootje 

 

Christiana Van Essche 9 september 1935 88 jaar 

Liliane Devliegere 19 september 1942 81 jaar 

 

Afdeling De Kastanje 

 

Willy Callens 4 september 1926 97 jaar 

Gerard Holsbeke 4 september 1927 96 jaar 

Eric De Witte 27 september 1939 84 jaar 

 

Afdeling De Bolster 

 

Palmyra Yde 1 september 1924 99 jaar 

Gerarda Mortier 25 september 1936 87 jaar 

Christiane Heytens 27 september 1945 78 jaar 
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Afdeling De Wilg 

 

Maria De Meulemeester 27 september 1931 92 jaar 

Paula Verscheure 28 september 1924 99 jaar 

 

Afdeling De Linde 

 

Theo Coucke 18 september 1942 81 jaar 

Hervé Devlaeminck 24 september 1933 90 jaar 

Bob Verstraete 29 september 1940 83 jaar 

 

Residentie Huyse Darras 

 

Georgette De Roo 19 september 1932 91 jaar 

Maria-Thérèse Vanderplaetse 28 september 1929 94 jaar 

 

Jarige vrijwilligers in september 2023 

 

Eric Van Quaethem 4 september 1949 74 jaar 

Josiane Schotmans 14 september 1950 73 jaar 

Mimi D’Haeyzeele 23 september 1953 70 jaar 

Marleen Bruyneel 24 september 1961 62 jaar 
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Jarige personeelsleden in september 2023 
 

Larissa Leys 

Keukenmedewerkster 

4 september 2002 21 jaar 

Josephine Windels 

Schoonmaakster 

4 september 1997 26 jaar 

Hilde Debuy 

Administratief medewerkster 

10 september 1967 56 jaar 

Pedro Galle 

Zorgkundige De Beuk 

11 september 1978 45 jaar 

Evy Van Hessche 

Zorgkundige De Wilg 

20 september 1986 37 jaar 

Carine Van Vynckt 

Keukenmedewerkster 

22 september 1962 61 jaar 

Ingrid Dedecker 

Verpleegkundige De Linde 

26 september 1961 62 jaar 
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Pensioen 
Lieven Clement 

Het is bijna zover, op 1 september gaat 

Lieven Clement op pensioen. Lieven werkte 

als nachtverpleegkundige. 10 jaar kon ons 

WZC op hem rekenen, Hij stond altijd 

paraat! 

Hij was letterlijk een groot man, de 

bewoners schrokken soms van zijn 

imposante figuur, maar door zijn rustige 

houding en aanpak sloten ze hem algauw in 

hun harten. 

Met zijn vele jaren ervaring in de 

thuisverpleging en kennis over zorgmateriaal kon je altijd bij hem 

terecht met vragen. Hij had een kritische blik en stond ook open 

voor de mening van de collega’s. Hij gaf tips en tricks over hoe we 

problemen best aanpakten. 

Als enige man in de nachtploeg kon Lieven goed zijn mannetje 

staan tussen de vrouwen. Hij was altijd op het gemak, goedlachs 

en behulpzaam. Natuurlijk had hij door zijn leeftijd en vele werken 

al wat last van zijn rug of knieën maar hij gaf niet op. 

Jullie denken nu waarschijnlijk dat we enkel maar lof mogen 

schrijven over iemand die op pensioen gaat? 

Als oud – collega van de nachtdienst  kan ik maar enkel lof 

schrijven, want het is gewoon hoe hij was. Het enige minpuntje van 

Lieven….hij was soms de weg kwijt in ons WZC 😊. 

Het gaat je goed Lieven. Geniet nu maar van wat rust! Dubbel en 

dik verdiend! 

Liselotte en het hele team van WZC Deken Darras. 
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Nieuwe personeelsleden 
 

Op maandag 10 juli 2023 startte Darcy Planckaert als 
zorgkundige op afdeling De Linde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 7 augustus startte 
Laurence Nkundabatesi als zorgkundige op 
afdeling De Kastanje. 

 

 

 

 

 

Veel succes en welkom in ons team, 
Darcy en Laurence! 
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Bewoners- en familieraad 
 

Wat is dat juist? 
Driemaandelijks wordt er een bewoners- en familieraad 

georganiseerd. Vroeger heette dit de participatieraad. De 

bedoeling hiervan is dat bewoners of familieleden die 

opmerkingen, suggesties of adviezen hebben omtrent de werking 

van ons woonzorgcentrum, kunnen aansluiten bij deze open 

vergadering en hun mening bespreekbaar kunnen maken. 

Op deze manier wordt de mening van ieder van jullie gehoord en 

kunnen wij onze werking daarop aanpassen of verbeteren. 

 

Wanneer? 
De volgende bewoners- en familieraad gaat door op 

maandagavond 11 september 2023 om 18u 

in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum. 

 

Wie? 
Iedere bewoner kan deelnemen, al dan niet samen met een 

familielid of meerdere familieleden. Inschrijven doe je best via het 

onthaal, per mail naar gaelle.evrard@ztielt.be of telefonisch op het 

nummer 051/42 79 70. 

 

Het verslag wordt nadien opgemaakt en gepubliceerd in het 

Darrasnootje. 

 

 

Iedereen welkom! 
  

mailto:gaelle.evrard@ztielt.be
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Kleur van de maand 
DE ASTER 

 

De geboortebloem van september 
is de aster. Zei zijn perfectionisten 
en kunnen goed luisteren. Ze 
praten niet veel en kunnen 
gemakkelijk geraakt worden. 

De aster is met recht de ster van 
de show: haar naam komt uit het 
Grieks en is gebaseerd op haar 
stervormige bloem. Asters zijn beeldschone, sierlijke bloemen die 
in veel kleuren voorkomen maar vooral in roze, wit, rood of lila.  

Asters bloeien het hele jaar door maar tijdens september - 
wanneer de herfst langzaamaan begint - zijn ze vaak de meest 
opvallende en levendige bloemen. 

De aster staat voor liefde, wijsheid, vertrouwen en 
onschuldigheid. Dit maakt ze het perfecte cadeau om aan 
vrienden en familie te geven die hun verjaardag in september 
vieren. 

 

Geboortestenen zijn al sinds de oudheid een begrip. 
Geboortestenen werden en worden misschien nog wel steeds 
geassocieerd met helende krachten en het brengen van geluk en 
rijkdom. Of je daar nu wel of niet gelooft, het is best leuk om te 
weten welke steen bij jouw geboortemaand past. Nieuwsgierig 
naar jouw geboortesteen? 

SAFFIER 

Saffier is het meest gewild in de kleur blauw, 
maar is er eigenlijk in bijna elke kleur. De 
saffier staat voor vertrouwen en loyaliteit. De 
blauwe saffier staat voor liefde en waarheid. 
Draag je een saffier dan heb je minder last 
van stress. 
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Saffier heeft een sterk effect op de psyche en hersenen. De steen 
werkt kalmerend, bevordert de geestelijke gezondheid, wijsheid en 
inzicht. Saffier zorgt voor een heldere geest en stimuleert nuchter, 
kritisch, doelgericht en geconcentreerd denken en gaat hiermee 
bepaalde psychische problemen, zoals wanen, hallucinaties en 
niet coherent kunnen denken, tegen. Saffier beschermt ook tegen 
psychische aanvallen en mensen die je mentaal proberen te 
domineren. De steen heeft een kalmerende werking op het 
lichaam en werkt hierdoor koortsverlagend en pijnstillend en 
vermindert stress. Verder heeft saffier een positief effect op 
aandoeningen van de hersenen en zenuwen (bijvoorbeeld 
epilepsie), ogen, het bloed en de aders. 

 

Kleuren kunnen veel meer doen met je dan dat je misschien 
denkt. Ze hebben effect op je gevoel en kennen bepaalde 
energieën. Je verjaardags- en maandkleur zeggen iets over je 
persoonlijkheid. Deze kleuren kun je echter ook gebruiken als je 
wat extra hulp kunt gebruiken in je dagelijkse leven.  

 

BAJA BLAUW 

 

Baja Blauw is een goddelijke 
en verleidelijke kleur die staat 
voor schoonheid, zuiverheid en 
wijsheid. Deze kleur zorgt voor 
een bredere blik, meer wijsheid 
maar ook voor minder 
spanning en meer rust. Ben jij 
te druk op je werk? Omring je 
met Baja Blauw. Je hebt een 
diepe behoefte aan rust en harmonie in je dagelijkse leven.  

Je bent sentimenteel – je huilt gemakkelijk bij droevige films- en 
houd je graag vast aan dingen uit het verleden. Je vergelijkt het 
heden met het verleden, op zoek naar personen met autoriteit, 
ouders, superieuren of andere leiders om je overtuigingen over de 
wereld te ondersteunen. 

Bron: wikipedia 

Bron; www. Semoea.nl  
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Terugblik 
“Tour de France” in WZC Deken Darras 
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School, vroeger en nu… 
 

Nu kan men zich niet voorstellen dat men zonder computer of I Pad 
les zou krijgen maar een decennia jaren geleden was dat een 
normale zaak. 

 

 

De kerk speelde een grote rol in het schoolleven, veelal was het een 
priester of kloosterzuster die lesgaf. Deze was iemand met een groot 
aanzien, men had respect voor deze persoon. 

 

Meestal zaten verschillende leerjaren bij elkaar in één klas en 
wanneer het ene leerjaar een taak maakte werd er lesgegeven aan 
het andere leerjaar. De meisjes leerden breien en naaien, de 
jongens kregen meer gymles, dat gebeurde op het schoolplein want 
een gymzaal was er nog niet. 

 

In het klaslokaal was er ook geen 
centrale verwarming maar een 
kachel die steeds bijgevuld moest 
worden met kolen. De ramen in een 
klas waren ook meestal hoog, de 
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kinderen konden niet naar buiten kijken. In de klas was het ook 
altijd stil tenzij je aan de beurt kwam. Iedereen zat netjes, armen 
over elkaar, benen naast elkaar 
en een rechte rug.  

 

 

 

 

Er werd geschreven met een griffel op een lei, op een lei gemaakte 
reken – en schrijfoefeningen veegde je met een sponsje uit. Later 
gebruikten men kroonpennen die men in een 
inktpotje moest stoppen en waar men moest 
opletten dat er geen inktvlekken werden 
gemaakt. Een vloeipapier slorpte de overtollig 
inkt op. 

 

 

 

 

Om het tellen onder de knie te krijgen gebruikte men een telraam 
of rekensnoer. 

 

Aan schoonschrijven werd veel aandacht geschonken, eerst moest 
men met de ganse klas met je vinger in de lucht het woord 
schrijven. 
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Het lezen leerde men met een leesplankje, dit was een plankje 
waarop een afbeelding stond en het woord er onder kon lezen. 

                           

 

Als je straf kreeg moest je met een bordje waarop EZEL stond 
geschreven vooraan in de klas op je knieën zitten of je kreeg 
ezelsoren op en dan moest je in de hoek van een klaslokaal staan. 

 

            

De zaterdag werd ook nog lesgegeven. 

In de jaren ’60 werd het schoolsysteem losser, de traditionele 
tweezitsbanken maakten plaats voor aparte tafeltjes en stoel 
waarmee men groepjes kon maken. 

Ook de traditionele schoolplaten werden vervangen door 
projectoren met bijbehorende filmbanden of dia’s en ook werd er 
naar schooltelevisie gekeken. 
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Creativiteit werd gestimuleerd met vakken zoals toneelspelen, 
tekenen of schilderen. 

Na de tweede Wereldoorlog werden er scholen gebouwd die ruimer 
waren en met grote ramen zodat de leerlingen gemakkelijk door de 
klas konden bewegen en het voortaan was om goed naar buiten te 
kijken. 

De dag van vandaag kan men niet meer denken dat men zonder 
multimedia les moet geven. In de klas wordt gebruik gemaakt van 
een digitaal bord en ook het gebruik van de computer wordt al in 
de kleuterklas toegepast.  

 

Het gebruik van multimedia heeft verschillende voordelen. Het 
kan, bij het gepast inzetten ervan, leiden tot meer leren, 
motiverender zijn, autonomie en controle van de student toelaten 
en interactiviteit verhogen. 
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Terugblik 
Tuinwandeling bij Winnie Ansberghe 

 

 

 

Tuinwandeling bij directeur Hilde Van Maele 
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Tuinwandeling bij directeur Ellen Goethals 
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Schaarste aan groenten 
 

Door schaarste aan groenten kan het weekmenu soms afwijken. 

 

De schaarste kent twee belangrijke redenen: 

❖ Het koude voorjaar zorgt voor een vertraging van de teelt of 
een vermindering in opbrengst 

❖ Door de hoge energieprijzen staan veel serres leeg, waardoor 
er minder aanbod is. 

 

Dit zorgt ervoor dat we niet altijd de groenten kunnen serveren 
die we zouden willen. 

 

Peter en zijn team zorgen steeds voor een waardig alternatief. 
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Terugblik 
Mocktail op de afdeling De Wilg 8 juli ‘23 
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Dementie Special 
Naar aanleiding van “Wereld Alzheimer Dag” op 21 september 

2023, organiseert en steunt WZC Deken Darras ook tal van 

uiteenlopende activiteiten en acties. 

Dementiecabaret 

Extra aandacht voor een dementievriendelijke samenleving is 

niet nieuw, maar meer dan ooit actueel. Volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie is dementie de grootste sociale en 

economische uitdaging van deze eeuw.  

ZORG TIELT heeft dagelijks met dementie te maken; de helft van 

onze bewoners en gebruikers heeft dementie. Ook jullie dragen 

zorg voor iemand met dementie: als zoon of dochter, partner, 

buur, student, stagiair of zorgmedewerker… 

We vinden het belangrijk dat we al onze medewerkers, familie, 

studenten, bezoekers … informeren over dementie en 

dementiezorg en dit bespreekbaar stellen. 

 

Naar aanleiding van de Week van de dementie en Wereld 

Alzheimer Dag 2023 nodigt het bestuur en de directie van ZORG 

TIELT u uit naar de voorstelling ‘Het dementiecabaret’. 

 

‘Het dementiecabaret’ is een voorstelling van Karel Declercq, hij 

omschrijft het zelf als ‘een voorstelling om nooit meer te vergeten’.  

Zijn kerngedachte is dat humor kan helpen bij een betere omgang 

met vergeten. Als je humor gebruikt en je doet dat met liefde, dan 

toont dat ook respect. Het is geen zwaarwichtige show, maar een 

vorm van infotainment met veel levenswijsheid.  

De tien geboden van de dementiezorg worden gekruid met actuele 

en komische voorbeelden. Karel haalde voor deze voorstelling 

onder meer inspiratie bij zijn eigen moeder en ook uit recente 

wetenschappelijke studies die stellen dat dementie voor een deel 

vermijdbaar is. 
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Karel speelt zijn voorstelling in de polyvalente zaal van wzc 

Deken Darras op donderdag 5 oktober 2023 om 14:00.  

De voorstelling bijwonen is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. 

Reserveren kan door een mail te sturen naar 

wzcreceptie@ztielt.be met vermelding van je naam, 

telefoonnummer en aantal personen.  

‘Het dementiecabaret’ duurt ongeveer anderhalf uur. De bar is 

open na de voorstelling voor wie graag nog blijft napraten. In 

bijlage vindt u de flyer met het concreet programma. 

 

 

mailto:wzcreceptie@ztielt.be
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Verkoop cupcakes 

Stichting Alzheimer Onderzoek – Stopalzheimer organiseert elk jaar 
de cupcake-actie, waarbij woonzorgcentra, ziekenhuizen en mensen 
thuis cupcakes bakken en verkopen. Ook wij dragen ons steentje bij 
en zullen samen met Jimmy - keukenmedewerker in ons WZC en 
bekend van het televisieprogramma Bake Off Vlaanderen – cupcakes 
bakken, versieren én verkopen ten voordele van Stichting Alzheimer. 

 

Op donderdag 5 oktober zal Jimmy een “Showcooking” geven op de 
afdelingen. Het schepencollege en de burgemeester worden hierbij 
uitgenodigd. De bewoners helpen hierbij de cupcakes versieren en 
verpakken. 

Personeel, bezoekers en bewoners kunnen een pakketje met twee 
rijkelijk versierde cupcakes bestellen aan het onthaal of in de bar. 
Een doosje kost € 5. De opbrengst gaat naar het Belgisch 
wetenschappelijk onderzoek naar dementie en opleiding van 
dementie-experten. In deze editie van ’t Darrasnootje zal je een 
bestelformulier terugvinden om de lekkere cupcakes te kunnen 
bestellen. 

Het woonzorgcentrum dat het meeste cupcakes verkoopt, wint 
een optreden van Hugo (van Nicole en Hugo)! Er is ook een 
leuke prijs voor diegene die in het WZC de meeste cupcakes 
verkoopt… 
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Astrid versus Alzheimer 

Astrid vertelt:  

“Dit jaar is het 10 jaar geleden dat 'ons mamie' de diagnose te 

horen kreeg van de ziekte van Alzheimer. Ze was op dat moment 

72 jaar. Daarom ga ik in september de uitdaging aan om 720 km te 

sporten (lopen, wandelen, fietsen...)”.  

De opbrengst van haar actie gaat integraal naar de Stichting 

Alzheimer Onderzoek. Een bijzonder mooi initiatief vinden wij, dat 

we dan ook een warm hart toe dragen en steunen! 

Komen jullie meewandelen of meelopen met Astrid om haar aan te 

moedigen die 720 kilometer te halen? Ze organiseert samen 

rondjes lopen op volgende data: 

Gedurende 3 uur zal Astrid telkens op de atletiekpiste in Tielt 

aanwezig zijn en kan je samen rondjes komen wandelen of lopen. 

Je komt toe wanneer jij wil en vertrekt ook wanneer jij dat 

wenst. Iedereen wandelt loopt op zijn/haar eigen tempo een 

afstand naar keuze. Iedereen is welkom! 

Astrid verkoopt ook Vergeet-mij-niet-pins 

ten voordele van Stichting Alzheimer 

Onderzoek. Een pin kost €2 en kan je 

onder andere ook tijdens de looprondjes 

op de atletiekpiste kopen. 

 

Meer info over de actie van Astrid vind je op haar website 

https://astridversusalzheimer.weebly.com/  

 

https://astridversusalzheimer.weebly.com/
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Gedicht dementie 

 

Als ik straks misschien 

de weg niet meer weet 

steeds meer vergeet 

en ga dwalen 

hou mij dan in de gaten 

maar laat me in mijn waarde. 

Als ik straks misschien 

verdrietig ben 

neem mij dan bij de hand 

en laat me voelen 

dat ik niet zielig ben 

al is mijn geest verward. 

Als ik straks misschien 

mijn verhaal steeds herhaal 

vrienden niet herken 

wordt dan niet boos 

er is mist in mijn hoofd 

ook al zie je het niet. 

 

 

(tekst: Paula Hagenaars) 
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Terugblik 
Border Collie puppies op bezoek in het WZC 2 augustus ‘23 
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Turnoefeningen 
Naarmate we ouder worden beginnen we te piepen en te kraken, 
onze botten worden brozer, gewrichten die ’s ochtends niet 
meewillen, stramme ledematen, krakende knieën. Met enkele 
bewegingen elke dag moet dit lukken om verdere slijtage te 
voorkomen. Daarom geven we jullie enkele oefeningen die je vanuit 
je zetel of stoel gemakkelijk kan oefenen. 

 

1. Beginpositie; zithouding. We draaien onze voeten naar binnen 
en dan naar buiten. Herhaal dit enkele malen. 

 

 

2. Beginpositie; zithouding. We houden met ons rechterhand de 
zijkant van de stoel vast en buigen dan ons lichaam naar de 
linkerkant en proberen met onze vingertoppen van de  linkerhand 
de grond te raken.  Herhaal dit ook aan de andere kant. Herhaal 
dit enkele malen. 
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3. Beginpositie; zithouding. We houden de stoel vast en gaan dan 
met de linkerhand naar ons hoofd. We draaien ook ons hoofd naar 
de linkerkant. Herhaal dit ook voor de rechterkant. Herhaal dit 
enkele malen. 
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Terugblik 
Kinderen van ’t Flieflotterke komen volksspelen spelen 17 augustus 
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Leuke weetjes 
Stickers op fruit zijn gewoon eetbaar… 

Altijd een gepruts om dat minieme stickertje van die appel af te 
peuteren. Maar waarom eigenlijk? Die stickers zijn dus gewoon 
eetbaar. Hap, slik, weg, geen probleem! Dat scheelt weer. Ze zijn 
dus echt eetbaar verklaard door de voedsel- en warenautoriteiten. 
Maar het schijnt toch niet de bedoeling te zijn dit snoeppapier 
bewust te gaan opeten. Toch maar blijven peuteren dan… 

Pinguins doen aan prostitutie… 

Dat moeten we even uitleggen. Daar waar pinguins leven, zijn 
bepaalde stenen nogal schaars. En met die schaarse stenen kun 
je nu net zo’n fijn nest bouwen. Dus wat blijkt, onder het mom 
van ‘alles voor je kroost’ zijn vrouwtjes pinguins bereid te 
paren met vreemde mannentjes in ruil voor zo’n gewilde 
steen. Pinguin prostitutie, tja waarom ook niet… 

Honden lachen net zo hard! 

Ja, het is dus echt zo. Honden kunnen net als wij 
mensen en overigens ook chimpansees dus ook lachen. 
En niet alleen een big smile met een breed grijnzende bek, maar 
ook maken ze echte lachgeluidjes. Het werkt daarnaast 
aanstekelijk, want het blijkt dat puppy’s bijvoorbeeld 
enthousiaste vreugdesprongetjes maken worden zodra ze andere 
honden horen of zien lachen. Lachen helpt net als bij mensen bij 
honden ook goed tegen stress. 

Er zitten meer bacteriën in je mond dan dat er 

mensen op aarde leven 

In je mond zitten allerlei schimmels, virussen en bacteriën. Dit 
klinkt heel vies, maar de meeste van deze helpen juist om je 
gezond te houden. De slechte bacteriën kunnen bijvoorbeeld 
tandplak veroorzaken. Gelukkig worden slechte bacteriën vaak 
gedood door de goede. 
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Terugblik 
Op bezoek in de volkstuintjes van Tanneke 22 augustus 
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Ijsje gaan eten bij Serellys in Aarsele 24 augustus ‘23 
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Zangnamiddag met Rik Stevens 25 augustus ‘23 
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Kruiswoordraadsel 
Kruiswoordraadsel Oplossing p.71 

HORIZONTAAL 

2. Afgebakende weg – warme kruidendrank 
3. Middenstuk van een wiel – Nomadisch volk – plaats in 

Wallonië 
4. Reeks overwinningen – keurmerk op gewichten 
5. Eb of vloed – uitroep van spijt - verzegelingsplaatje 
6. Haast - roem 
7. Volzin – loofboom – muil - overdreven 
8. Dopheide – pluspunt - vogelverblijf 
9. Puf – luchtweefsel – haar op de bovenlip 
10. Ongeveer 3,14 - griep 
11. In trek – schuifbak – zwarte vogel 
12. Individualiteit – blaasinstrument - lidwoord 
13. Dik en plomp – plank op een winkelrek – persoonlijk 

voornaamwoord 
14. Afrikaans volk – werkkleding uit één stuk 
15. Amerikaanse munteenheid – op welke wijze - begrip 
16. Bovenste dakrand - poreus 
 

VERTICAAL 

B. Proefperiode – geweldig – verrijkte zuurstof 
C. Rondhout – gebak – betaalde minnaar 
D. Weefsel – Ja (Spaans) – zwarte kleverige stof - ieder 
E. Autopsie - bladgroente 
F. Naar boven – uitroep van pijn – beste prestatie 
G. Grote uil – gewricht – uiting van opluchting 
H. Nevelige massa – houtsoort – muzieknoot - Halt! 
I. Naaihulpmiddel – iemand met grote oren 
J. Windvrije kant – zangnoot – bakmengsel - huid 
K. Sint (afk.) – Spaanse uitroep – op dit ogenblik – in orde 
L. Gevecht – kanjer - tocht 
M. Vakje – nadien – groene siersteen 
N. En omstreken (afk.) – delfstof - optuigen 
O. Aanwijzend voornaamwoord – horecabedrijf – 

lichtuitstralende diode 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

16                               
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Woordzoeker 
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal, 
verticaal en diagonaal: 

Leesplank – interactie – ezel – computer – rekensnoer – aster – 
saffier – sentimenteel – september – nazomer – multimedia – 
griffel – vloeipapier – Grieks – gymles – klooster – klaslokaal – 
wijsheid – waarheid – liefde - oudheid 

 

C V L O E I P A P I E R E Z E L 

O M S A N A Z O M E R B L B A S 

M R U E W X G Y M L E S I K S E 

P K E L N I M R V V E L E L T P 

U M L K T T J M I F R U F O E T 

T I Q A E I I S C F C B D O R E 

E G N M S N M M H I F T E S W M 

R M R T G L S E E E D E Q T A B 

P P O I E B O N D N I L L E A E 

W X Y U E R V K O I T D E R R R 

E A T M V K A K A E A E M O H L 

L U I W X H S C H A R O E P E K 

O U D H E I D M T I L I U L I U 

D S A F F I E R T I T X Y U D U 

K L E E S P L A N K E J K O U V 

 

  



  67 

Wist je dat … 

… Stefanie van het onthaal “groene vingers” heeft? 

Onlangs kochten we planten aan ter verfraaiing van de bureaus. 
Stefanie heeft de planten opgesplitst en verpot zodat ieder bureau 
nu een aantal nieuwe plantjes staan heeft. 

Merci Stefanie! 

 

 

… Gillis Claus van afdeling De Linde het onthaal en de 
verpleegposten voorzien heeft van hele mooie gladiolen uit 
onze binnentuin? 

Gillis kwam ook iedere dag langs om de bloemen te verzorgen. 
Volgens Gillis heeft hij om en bij de 260 bloemen rondgedeeld! 
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… Arseen De Vriendt van afdeling De Kastanje zijn hele 
afdeling getrakteerd heeft voor zijn 89ste verjaardag? 

Arseen trakteerde met een glaasje cava en een fruitsapje, en met 
een hapje voor iedereen. 
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… Jacqueline Vanhoorne van afdeling De Bolster en haar man 
Camiel Hellebuyck op maandag 28 augustus hun platina 
huwelijksverjaardag gevierd hebben? 

70 jaar gehuwd, proficiat! 

 

 

 

… we twee duivenjongen hebben in onze binnentuin? 

Er werd onlangs een melding gedaan dat er veel wespen in onze 
tuin aanwezig zijn, en toen we de bomen inspecteerden, vonden 
we een nest met twee duivenjongen…  



  70 

Moppentrommel 
 

Drie blondjes maken een wandeling door het bos als zij 
onverwachts op een rivier stuiten. Hoe aan de overkant te 
geraken? Na lang nadenken en vele verworpen ideeën zijn ze er 
nog niet uit als de avondschemering invalt. Dan, als donderslag 
bij heldere hemel, verschijnt er plots een goede fee en mogen zij 
ieder een wens doen. Het eerste blondje vraagt zwemvleugels, en 
geraakt aan de overzijde. Het tweede blondje vraagt flippers en 
kan zich als snel bij haar vriendin voegen. Het 
derde blondje maakt kenbaar even een brunette 
te willen zijn, en zo geschiedde. Als brunette 
kijkt zij even om zich heen, loopt 20 meter 
verder en neemt de brug. 
 
Een man gaat naar zijn dokter voor een 
complete controle. Hij voelde zich de laatste tijd 
niet zo goed en wil erachter zien te komen of hij 
ziek is. Na de controle komt de dokter met de 
resultaten van het onderzoek. "Ik ben bang dat 
ik slecht nieuws heb. U bent stervende en hebt 
niet zo veel tijd meer", zegt de dokter. "O nee, 
maar dat is verschrikkelijk. Hoe lang heb ik nog?" vraagt de man. 
"10....", zegt de dokter. "10? 10 wat? Maand? Weken? Wat?!" 
vraagt hij wanhopig. "10....9....8....7..." 
 
Leraar aan leerling: "Ken jij Frans?" "Ja, meneer, Frans is mijn 
oom." "Nee, dat bedoel ik niet, spreek jij Frans?" "Ja, meneer, elke 
zondag wanneer hij bij ons op bezoek komt." "Nee, dat bedoel ik 
ook niet, versta jij Frans?" "Ja, meneer, maar dan moet hij wel 
Nederlands praten." 
 
Ik sta voor een stoplicht. Naast mij staat een andere auto, 
waarvan de bestuurder zijn raampje opendraait. 
Ik denk: "Die wil me wat vragen", dus draai ik ook het raampje 
open. Vraagt die man: "Heb jij ook een scheet gelaten?" 
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Oplossing kruiswoordraadsel 

Oplossing kruiswoordraadsel pagina 64-65 

 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1   S   T   B   D   L   S     D 

2   T R A C E   A N IJ S T H E E 

3 N A A F   R O M A   T R O O Z 

4   G   Z E G E P A D   IJ K   E 

5 G E T IJ   O H   L O O D J E   

6     A   S P O E D   L   E R E 

7 F R A S E   E S   B E K   T E 

8   E R I C A   P R E   N E S T 

9 F U T   T U L E   S N O R   C 

10   Z   P I   I N F L U E N Z A 

11 G E G E E R D   L A   R A A F 

12     I K   E   F A G O T   D E 

13 L O G   S C H A P   K   J E   

14   Z O E L O E   O V E R A L L 

15 D O L L A R   H O E   I D E E 

16   N O K   D O O R L A T E N D 
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‘t Kamielke 

’t Rijdend winkeltje gaat door op dinsdagnamiddag! 

Wil je iets specifieks bestellen?  

Geef dit dan door aan de ergotherapeut van de afdeling. 

 

 Dinsdag 5 september 2023 

 Dinsdag 12 september 2023 

 Dinsdag 19 september 2023 

 Dinsdag 26 september 2023 

 

 

 

 

 

 

  Maak jij het lijstje,  
  ik maak het reisje 
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Openingsuren en spreekuren 

 Bezoekuren 

Alle dagen van 08u00 tot 21u00 

 Onthaal – administratie 

van maandag t.e.m. vrijdag  

08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00 

 Polyvalente zaal 

Open voor bewoners en familie tijdens de week en het weekend 

van 13u30 tot 17u. 

 Maatschappelijk werkers, Lies Derluyn, Jana Devos 

van maandag t.e.m. vrijdag 
08u30 – 12u00 / 13u30 – 17u00 

 Voorzitter, Pascale Baert 

Op afspraak 

 Moreel consulent 

Op afspraak 

Diensten van Zorg Tielt  

 WZC Deken Darras 

Schependomstraat 4 – 8700 Tielt / tel.: 051/42 79 70 
Infokanaal: zendernummer 999 

Website: http://www.ztielt.be 

 GAW Residentie Ampe 

Deken Darraslaan 19 – 8700 Tielt / tel.: 0479/87 80 57 

◼ GAW Residentie Huyse Darras 

Deken Darraslaan 17A – 8700 Tielt 

 Dagverzorgingscentrum De Living 

Deken Darraslaan 17A / tel.: 051/40 62 76 

 Dienstencentrum ’t Vijverhof / Thuiszorgdiensten (Minder Mobiele 
Centrale – Warme Maaltijden – Klusjesdienst – Poetsdienst) 

Kortrijkstraat 66-68 / tel.: 051/40 26 46 
Kapsalon 

Kapster Carine Lambert werkt, enkel op afspraak, in het kapsalon op maandag, 

dinsdag en woensdag. Je kan een afspraak maken via het verplegend personeel 
van uw afdeling of met de kapster zelf. 
’t Rijdend winkeltje Kamielke en rijdende bibliotheek 

Iedere week komt er iemand van het ergo team langs op de kamer. 

Wens je iets te kopen die niet in het assortiment zit, geef dit dan door aan de 
ergotherapeut van je afdeling. 

Met medewerking van: 

Directeur: Ellen Goethals 
Redactieploeg: Bram Puype, Greta Van Keirsbulck, Marieke Coudenys 


