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Activiteiten 
Zondag 1 maart 2026 

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u30 

Dinsdag 3 maart 2026 

Voormiddag FRIETJES middag voor afdeling de Beukendreef 
vanaf 11u 

Namiddag WANDELEN bij mooi weer om 14u 

 BREICLUB in de PZ om 14u 

Donderdag 5 maart 2026 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u 

Vrijdag 6 maart 2026 

Namiddag KAARTING, TEERLING en RUMMIKUB in de PZ 
om 14u30  

Zondag 8 maart 2026 

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u30 

Dinsdag 10 maart 2026 

Voormiddag FRIETJES middag voor afdeling de Wilgenstraat 
vanaf 11u 

Namiddag BREICLUB in de PZ om 14u 

 WANDELEN bij mooi weer om 14u 

Donderdag 12 maart 2026 

Voormiddag KOOKCLUB in de refter met Christa (inschrijven) 

 MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u 
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Vrijdag 13 maart 2026 

Voormiddag LEESCLUB in de refter om 10u00 

Namiddag DOCUMENTAIRE van Eddy Wally vanaf 14u30 in 
de PZ 

Zondag 15 maart 2026 

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u30 

Dinsdag 17 maart 2026 

Voormiddag FRIETJES middag voor afdeling de Lindelaan 
vanaf 11u 

Namiddag BREICLUB in de PZ om 14u 

 WANDELEN bij mooi weer om 14u 

Woensdag 18 maart 2026 

Namiddag VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen van de 
maand maart in de PZ om 14u30 

Donderdag 19 maart 2026 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u 

Vrijdag 20 maart 2026 

Namiddag DI MODA: verkoop kledij in de PZ vanaf 14u30 

Zondag 22 maart 2026 

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u30 

Maandag 23 maart 2026 

Voormiddag BIB komt langs 

Dinsdag 24 maart 2026 

Namiddag ZITDANS met Jara en Fran om 14u30 in de PZ 

Donderdag 26 maart 2026 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u 
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Vrijdag 27 maart 2026 

Voormiddag  LEESCLUB in de refter om 10u00 

Namiddag  WANDELEN bij mooi weer om 14u 

Zondag 29 maart 2026 

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u30 

Dinsdag 31 maart 2026 

Voormiddag FRIETJES middag voor afdeling de Kastanjelaan 
vanaf 11u 

Namiddag BREICLUB in de PZ om 14u 

 WANDELEN bij mooi weer om 14u 

 

 

 

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven, deze 
worden meegedeeld via het weekschema. 

De cafetaria is open voor de bewoners en familie tijdens de 
week en tijdens het weekend. 

Dagelijks tussen 13u30 en 17u 
kunnen de bezoekers samen met de bewoner iets nuttigen 

in de cafetaria.  
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Nieuwe bewoners 
 De Wilg 

Paula De Decker 

Kamer 129 

  

 

  

 

 

 

 

 

 De Wilg 

Noël Steyaert 

Kamer 132 
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 De Beuk 

Marie-José Vande Ghinste 

Kamer 13 

 

 
 

         De Lindenlaan 

Jozef Vastershaeghe 

Kamer 39 
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We namen afscheid 
Aline Dedobbelaere 

 

Aline Dedobbelaere is geboren op 11 januari 1930 te Tielt. Ze bracht 
haar jeugd door in een warm gezin samen met haar twee broers. Tot 
haar veertiende ging ze naar school in de Aposteleinen. Nadien ging ze 
aan het werk bij drukkerij Lannoo, waar ze bleef werken tot aan haar 
huwelijk met Roger Vandeweghe . 

Samen bouwden ze hun leven op aan de Keidam, waar ze vier kinderen 
grootbrachten. Ze was een zorgzame moeder die zich met veel liefde 
toelegde op de opvoeding van haar kinderen en het huishouden. In 
1987 werd ze weduwe, maar ze stond er niet alleen voor. Haar zoon 
verliet het ouderlijke huis niet en bleef steeds bij haar wonen. 

Op 3/09/2024 kwam ze bij ons wonen in de Wilgenstraat. Ze hield 
ervan om rustig op haar kamer te zijn en voelde weinig behoefte om 
deel te nemen aan activiteiten of uitstappen. Wel genoot ze van een 
kort bezoekje en een warme babbel. Ze kreeg regelmatig bezoek van 
familie en vrienden. Daarbij kwam haar dochter elke middag helpen 
bij de maaltijd en haar zoon hielp ’s avonds.  

Ze is overleden op 13/02/2026. We hebben ze gekend als een lief 
persoon met een warm hart.  
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Hendrik Maes  

 

Hendrik werd geboren op 18 januari 1937 te Roeselare en groeide op 
in een warm gezin van vijf kinderen. Al op jonge leeftijd ging hij naar 
de vakschool, waar hij tot zijn veertiende houtbewerking volgde.  

Met een leercontract ging hij daarna aan de slag bij een zelfstandig 
schrijnwerker. Later bouwde hij een loopbaan uit bij de spoorwegen. 

 

Hij trouwde met Monica Wittevrongel en samen kregen ze één 
dochter Dorine. Ze deelden meer dan zestig jaar lief en leed in hun 
huis te Tielt. In 2022 verhuisden ze naar de assistentiewoningen en 
nadien kwamen ze samen bij ons wonen in de Wilgenstraat. Zijn 
grote passies waren boogschieten en Duitse schlagermuziek. 
Daarnaast was hij een echte televisieliefhebber: zonder zijn tv kon hij 
niet leven, vaak gezellig in de zetel. De eetmomenten brachten ze 
samen door in de leefruimte, in het gezelschap van de andere 
bewoners. Hun dochter kwam wekelijks op bezoek, momenten die 
steevast gepaard gingen met een aperitief op de kamer of in de bar. 

 

Ze waren onafscheidelijk: wie de ene zag, zag ook de andere. Op 6 
januari 2026 mochten ze nog samen hun 65ste huwelijksverjaardag 
vieren, met een aperitief en een hapje, een bijzonder en liefdevol 
moment. 

 

Hij is onverwacht overleden op 5 februari 2026. Zijn tevredenheid en 
rustige aanwezigheid blijven we herinneren.  
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Willem Vandewalle  

 

Willem is geboren op 30 juni 1934 te Tielt. Hij groeide op in een groot 
gezin samen met twee zussen en vier broers. Tot zijn veertiende ging 
hij naar school in De Waaiberg. Daarna ging hij meteen aan de slag in 
de bouw, waar hij werkte in het bouwbedrijf van zijn vader. Na het 
overlijden van zijn vader nam hij samen met één van zijn broers de 
leiding van het bedrijf over. Op zijn achttiende vervulde hij gedurende 
24 maanden zijn legerdienst. Later huwde hij met Agnes. Samen 
gingen ze wonen in de Stationsstraat, waar ze hun zoon 
grootbrachten. 

Op 24 juni 2019 kwam hij bij ons wonen in de Wilgenstraat. Hij was 
een zeer sociaal persoon en kende daardoor heel wat medebewoners. 
Hij nam graag deel aan activiteiten en ging met plezier mee op uitstap. 
Hij had een grote passie voor kleuren en was daarnaast een echte 
honden- en vogelliefhebber. Ook genoot hij ervan om samen met de 
andere bewoners te eten in de leefruimte. 

 

Hij is rustig overleden op 18 februari 2026 
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Helena Ampe 

Helena Ampe werd geboren in Werken bij Diksmuide op 15 februari 
1939. Ze groeide op in een gezin van 5 kinderen.  

Helena was een knappe kop, ze studeerde eerst in Roeselare en later 
in Tielt en  behaalde het diploma van wiskunde lerares. Lesgeven 
was haar passie… vol overgave stond ze voor de klas in de Heilige 
familie. Streng en rechtvaardig maar bovenal zeer geliefd! Ze genoot 
ervan om haar kennis door te geven. Hele generaties leerlingen 
passeerden de revue,  leerlingen die op de dag van vandaag nog 
steeds met groot respect aan haar terugdenken.   

Naast het lesgeven runde Helena samen met haar man Michel, de 
zaak Deconynck-Ampe, u vast wel bekend. Ze vormden een prachtig 
paar maar ook een goed team! Ze reisden graag naar verre oorden, 
maar het liefst ging ze naar Parijs. Hélena sprak dan ook vloeiend 
Frans en gidste zelfs in de Franse hoofdstad. 

De liefde bracht hen ook 3 kinderen, 2 zonen Mark en Dirk en een 
dochter Marieke.  

Helena kwam op 3 mei 2022 bij ons in het woonzorgcentrum wonen. 
De dagen hadden veel verschil… Er waren er waarop ze  volledige 
flarden in het Frans babbelde, en op andere was ze een echte 
spraakwaterval. Daarnaast was ze graag mooi opgekleed,  ze was een 
fiere dame. Ze was ook zeer lief en behulpzaam.  

Michel kwam alle dagen op bezoek, het moment van de dag waar ze 
het meest naar uitkeek.  

Helena is op 29 januari stilletjes overleden.  

 

 

 

 

 

Bij vragen of mijmeringen over het leven kan je steeds terecht bij de 
hoofdverpleegkundige van de afdeling of op de sociale dienst 
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Jarigen in maart 
Jarige bewoners in maart 2026 
 
Afdeling De Beukendreef 
 
Anna Vandendriessche 28 maart 1943 83 jaar 

 
Afdeling Het Beukennootje 
 
Francine Denolf 3 maart 1949 77 jaar 

Jozef Dhont 9 maart 1938 88 jaar 

Gabriëlla Vandewoestyne 20 maart 95 jaar 

Frans Vancoppenolle 29 maart 90 jaar 

 
Afdeling De Kastanjelaan 
 
Marie Josephe Lootens 24 maart 1945 81 jaar 

Paula Dierckens 26 maart 1941 85 jaar 

Frans Ampe 30 maart  99 jaar 

   

Afdeling De Bolsterdreef   

Jozef Devaere 11 maart 90 jaar 
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Afdeling De Wilgenstraat 
 
Anna Marie De Buysser 3 maart 1944 82 jaar 

Palmer Van de Ginste 26 maart 1934 92 jaar 

Noël Steyaert 30 maart 1944 82 jaar 

 
 

Afdeling De Lindelaan 
 
Marcel De Coninck 10 maart 1945 81 jaar 

Ernestine Bardoel 27 maart 1930 96 jaar 

 
 

Huyse Darras 
 
Marie-Aulenne Liebaert 5 maart 1941 85 jaar 

Vera Mestdag 11 maart 1943 83 jaar 

 
 

Huyse Ampe 
 
Roger Maes 11 maart 1945 81 jaar 
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Jarige vrijwilligers in maart 2025 
 
Severine Lannoo 1 maart 1976 50 jaar 

Carine Vanluchene 5 maart 1957 69 jaar 

Roger Maes 11 maart 1945 81 jaar 

Nicole Gistelinck 12 maart 1955 71 jaar 

Marc Vansteenhuyse 19 maart 1951 75 jaar 

 
 
 

Jarige personeelsleden in maart 2025 
 
Güler Sahin 
Schoonmaakster 

3 maart 1973 53 jaar 

Sven Buyse 
Keukenmedewerker 

4 maart 1999 27 jaar 

Sabine Delmotte 
Zorgkundige De Lindelaan 

8 maart 1964 62 jaar 

Emmy Van Compernolle            
Adm. medewerker onthaal 

10 maart 1999 27 jaar 

Walid Ellithi     
Keukenmedewerker  

15 maart 1982 44 jaar 

Stéphanie Desloovere 
Zorgkundige De Kastanjelaan 

15 maart 1989 37 jaar 

Lien De Backer 
Verpleegkundige De Kastanjelaan 

16 maart 1988 38 jaar 

Hilde Saelens 
Schoonmaakster 

17 maart 1969 57 jaar 
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Kristel Vander Linden 
Verpleegkundige De Beukendreef 

19 maart 1967 59 jaar 

Ilse Degrieck 
Zorgkundige De Beukendreef 

19 maart 1991 35 jaar 

Filip Maes 
Technische dienst 

20 maart 1963 63 jaar 

Vanessa Verbrugge 
Kok 

21 maart 1981 45 jaar 

Ann Naert 
Verpleegkundige De Kastanjelaan 

24 maart 1965 61 jaar 

Wouter Terryn 
Kinesitherapeut 

25 maart 1977 49 jaar 

Annelien Mareel 
Zorgkundige De Lindelaan 

28 maart 1994 32 jaar 

Sabine Naert 
Schoonmaakster/bar 

29 maart 1967 59 jaar 

Rabia Nalli 
Zorgkundige De Beukendreef 

30 maart 1981 45 jaar 
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Nieuwe personeelsleden 
 

Op 27 januari 2026 startte Cindy Van Parys als zorgkundige op de 
Beukendreef. 

 

Veel succes! 
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Terugblik 
Nieuwjaarsreceptie assistentiewoningen    14 januari ‘26 
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Pannenkoeken         4 februari ‘26 
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Valentijnsontbijt        13 februari ‘26 
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Lichtmis 30 januari ‘26 
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De kindjes van de Springplank komen langs 9 februari ‘26 
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Johnny De Bruyne trakteert voor haar verjaardag 6 februari ‘26 
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Christine trakteert met pannenkoeken  12 februari ‘26 

voor haar verjaardag 
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Carnaval 17 februari ‘26 
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Winterwandeling 20 februari ‘26 
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Verjaardagsfeest Antoinette Devolder 24 februari ‘26 
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Zwemmen in Hardoy      24 februari ‘26 
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Bewegingsestafette  27 februari ‘26 
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Hobby in de kijker 
  

      Bloemstukjes maken door Georgette Wullaert 

 

Georgette maakte al bloemstukjes van toen ze 18 jaar was. Ze plukte 
de bloemen uit haar eigen tuin. Ze werkte heel graag in haar 
bloementuin. Ze kuiste het ook altijd zelf op. De buurvrouw van haar 
moeders thuis, Alida, was dikwijls jaloers op de netheid van de tuin. 

Georgette kan ook goed tekenen. Toen Georgette 10 of 11 jaar was 
ging ze met de klas naar de grot op de Poelberg en iedereen moest 
hierover in de klas vertellen. Georgette tekende de grot en had 
10/10. 

Met Kerst versierde ze haar huis , met bloemstukjes voor het raam. 
De zusjes Lahousse passeerden daar regelmatig en bleven lang staan 
kijken en prezen haar werk. 

Toen Georgette naar hier kwam wonen, is ze begonnen met kaartjes 
te naaien (met naald en draad versiering op papieren kaarten). 

Die werden met succes verkocht op de kerstmarkt. Ook is Georgette 
vele uren bezig geweest Met “Diamond Painting”. Er hangen zeker 4 
kaders op met Diamond Painting. 

Georgette is ook in de breiclub. Daar breit ze lapjes van  40 op 40 cm 
om dekentjes van te maken. 

Bij een geboorte maakt Georgette een mooi stukje van lege 
luciferdoosjes met daarin een zelfgemaakt popje. De mama van 
Annie Gordier kon dat ook heel goed maken. Als het een meisje was, 
kleedde ze het popje in het roze, bij een jongen was het blauw. 

De mama van Georgette was een goede vriendin van de moeder van 
Annie Gordier.  
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Mijn verblijf op een mooie 
boerderij 

Dirk Leupe 

Op mijn zestiende mocht ik op vakantie bij nonkel Alfons te Lochristi. 

Daar was veel te zien op deze grote boerderij. Nonkel Alfons had een grote 
dure machine gekocht voor het rooien van de aardappelen. Gedaan met al 
die mensen die handmatig rooiden. 

Op een dag mocht ik mee om aardappelen te leveren aan het OCMW te 
Gent. De chauffeur van rond de 50 jaar reed met een oude open 
vrachtwagen. Hij reed aan een gemiddelde snelheid op de drukke baan 
Lokeren-Gent. Een auto die ons voorbij stak deed teken dat er iets mis 
was. De man had 2 zakken aardappelen verloren. Hij reed achteruit en 
plaatste 2 halve zakken terug op de camion. 

Aangekomen werden de zakken geledigd. Plots stond daar een grote 
imposante man. De directeur vroeg ons om de zakken te tellen. We 
hadden genoeg zakken maar de directeur wist natuurlijk niets van de 
halve zakken ! 

We gingen in een grote witte kelder. Daar waren 2 vrouwen bezig met prei 
te kuisen. Mijn chauffeur begon een praatje en kon het niet laten om 3 
keer te vloeken. 

Eén vrouw zei dat ze niet gediend was met zijn vloeken. De man 
verstomde en viel stil. Gelukkig viel zijn hart niet stil. 

Vandaar gingen we naar een bakker in het centrum van Gent. Hij haalde 
2 grote manden met een variatie aan koeken en lekkers. Ik kon als knaap 
van een kleine gemeente mijn ogen niet geloven. 

Terug op de boerderij ging de man naar binnen voor een koffie. Dat had 
hij wel verdiend met al die koeken. 

Ik keek met ongeloof naar de 2 manden in het gazon. Proeven was een 
must vond ik. 

Hij had zijn koffie en ik had veel koeken …  ঽািীু ঽািীু 

Hopelijk heeft hij niet te veel gevloekt bij zijn koffie !!  



40 
 

Johan Sebastian Bach 
(1685-1750) 

Dirk Leupe 

 

Veel mensen beschouwen Bach als de grootste componist van de 
klassieke muziek. 

Hij werd geboren in 1685 in Eisenbach, Duitsland. Bach maakte 
maar het liefst 1128 bekende muziekwerken. Hij was zeer religieus 
en maakte veel religieuze muziek. 

Veel kerkmuziek was voor de wekelijkse kerkdiensten. Hij was 
veelzijdig: orgelmuziek, viool- en klavecimbel muziek, kamermuziek 
en orkestmuziek. 

Velen kennen hem van zijn ‘Mattheuspassie”. 

Bach had een grote invloed op Mozart. Mozarts compositiestijl 
verbeterde door Bach en Mozart schreef rijke meesterwerken. 

Bach had ook een minder fraai kantje. 

Hij was opvliegend. En toch was Bach zeer religieus. Zo zat Bach in 
1717 één maand in de gevangenis in Weimar omdat hij 
ongehoorzaam was en ontslag wilde nemen. De hertog was boos en 
arresteerde hem ! 

Op een dag had Bach ruzie met een muzikant en Bach trok een mes. 

Deze grote meneer heeft 2 standbeelden, in Leipzig en Eisenach. 

In zijn geboorteplaats Eisenach staat een groot standbeeld, vlak bij 
het Bachhuis. 
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De oorsprong van de mens 
zit in een kookpot. 

Over de hele wereld  heeft elk product een naam nodig. We 
bespreken telkens een product met een naam. Misschien doet de 
naam je aan iemand denken. Vb. één bewoner of bekende met deze 
naam. 

 
De zeeduivel of Lotte  
 

 
 
 
Het is een populaire vis in culinaire kringen vanwege zijn stevige 
textuur en milde smaak. Deze vis wordt vaak gebruikt in 
verschillende gerechten en is geliefd bij chefs vanwege zijn 
veelzijdigheid in de keuken. Zeeduivel wordt vooral gewaardeerd in 
de Europese keuken, waar hij in tal van traditionele en moderne 
recepten te vinden is.  
 
 
De zeeduivel of Lotte  Lotte, Charlotte, Lot 
 
De populariteit van de naam Lotte is in de 18 de eeuw toegenomen, 
mede door de invloed van literatuur en kunst. De naam wordt vaak 
geassocieerd met een gevoel van vriendschap en gezelligheid, wat 
bijdraagt aan de aantrekkingskracht ervan. 
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Samen sterk in beweging 
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Kennis maken met de 
buren in Meulebeke 

Vondel : van brouwerij tot cultureel hart 

Rond de markt in Meulebeke vinden we begin de 20ste eeuw 
diverse bloeiende brouwerijen. Eén ervan is brouwerij Vondel in 
de huidige Karel Van Manderstraat. De gemeente Meulebeke 
koopt de site op na 150 jaar brouwen. Bij de reconversie ontstaat 
een ontmoetingscentrum bestaande uit twee grote zalen (Mouterij 
en Bottelarij), bibliotheek, 
muziekacademie, kinderopvang, 
diverse lokalen in de Mouttoren en 
vaste locatie van Radio Gold. Het 
bruist er van activiteiten en draagt 
bij tot het motto ‘Meulebeke leeft’. 

 

Begin de 19de eeuw richt de familie 
Carpentier in de huidige Karel van 
Manderstraat, een brouwerij  op. Al zijn er meerdere aanwijzingen dat 
er reeds kort na 1750 brouwersactiviteiten plaats vonden op deze plek. 
Brouwen is een eeuwenoude bedrijvigheid maar in de 19de eeuw 
bepalen de notabele families het brouwersleven. In Meulebeke kennen 
we onder meer de brouwersfamilies Carpentier, Roelandts, Dejonghe, 
Goethals en Vanderhougstraete.  

 

Het is echter de gedreven en ondernemende Meulebeekse Camiel 
Vandevondele die in 1905 brouwerij Vondel met zijn roodbruin bier 
opstart en tot een succes weet te ontwikkelen. Hij was trouwens niet 
aan zijn proefstuk toe want op 23-jarige leeftijd had hij al een 
borstelmakerij ingericht onder de naam ‘Le Lion d’Or’ die hij overlaat 
aan de familie Moerman. De brouwerij beschikte toen al over een 
imposante mouttoren en nabijgelegen moutzolders.  

 

Tijdens de Eerste wereldoorlog worden in de kelders van de brouwerij 
vluchtelingen verzameld, die later per trein worden weggebracht. Bij 
beschietingen in het centrum is ook de mouttoren  geraakt. Na het 
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overlijden van Camiel Vandevondele in 1929 kent de brouwerij enkele 
moeilijke jaren maar wanneer de familie Petyt uit Watou de brouwerij 
overneemt, kunnen we spreken van een heropleving. Vader Omer en 
zoon Louis zorgen hiervoor met de bouw van een nieuwe brouwerij en 
mouterij, alsook een imposante villa en bureelgebouwen. 

 

In 1950 werken 35 arbeiders in een 
bloeiende brouwerij. De 
modernisering werpt 
duidelijk haar vruchten 
af. Men brouwt er 
diverse soorten bier 
zoals ‘Pater’, ‘Candy 
beer’ en ‘Vondels ouden 
bruin’ die over het 
gehele land worden 

gedronken.  Er komt echter een omwenteling in het biergebruik en de 
consumenten opteren meer en meer voor een lichtere pils. De gegiste 
bieren komen minder in trek. Louis Petyt beseft dat maar al te goed 
en Vondel staakt haar werkzaamheden als zelfstandig bedrijf in 1957. 
Brouwerij Rodenbach neemt de gebouwen over. Maar er zijn geen 
grootse plannen meer met brouwerij Vondel en de site wordt in 1970 
herleid tot een regionaal depot. 

 

De gemeente Meulebeke koopt de leegstaande gebouwen in 1976 en 
bezit hiermee een prachtig gebouw in art-decostijl met heel wat 
mogelijkheden. De keuze viel om dit industrieel erfgoed aan te wenden 
voor culturele en jeugdactiviteiten. Op 8 oktober 1989 werd OC 
Vondel geopend in een gedeelte van de brouwerij. De vroegere 
ketelruimtes bieden sinds 1999 onderdak aan de bibliotheek. Een 
verdieping is ingericht voor de buitenschoolse kinderopvang. Lokale 
radio FM Gold heeft zijn vaste studio in de mouttoren evenals diverse 
jeugdgroepen. Ook Heemkring Mulenbeca kreeg een kleine 
archiefruimte toegewezen. De burelen vooraan werden afgebroken en 
de lokale afdeling van Academie voor Woord en Muziek heeft er nu 
zijn onderkomen. Kortom OC Vondel is het kloppend hart van 
Meulebeke voor culturele en socioculturele activiteiten. 

 

Joost Pollet 
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Drankje van de maand 
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Kruiswoordraadsel 
Oplossing kruiswoordraadsel pagina 76 

 
HORIZONTAAL 

2. Geluidsweerkaatsing – optocht met praalwagens - 
verhoudingsmaatstaf 

3. Terug (latijn) - vlinder 
4. Werkschuw – Godin van de vrede - graficus 
5. Boerderij – Hoogbegaafd persoon - muzieknoot 
6. Plaats in Wallonië- - zangnoot – achtpotig dier 
7. Televisie – vlucht uit het leger 
8. Spinrag – restaurantbediende - me 
9. Ik (latijn) – soort citroen – gelige kleur 
10. Sportterm – kippenloop – deel van een mast 
11. Windvrije kant – dranghek - engerd 
12. Plantenvoeding – slee – naar het genoemde toe 
13. Daaromheen - moment 
14. Bamboebeer – echtgenoot - mapje 
15. Snufje - onderscheidingsteken 
16. Beroemdheid – tropische vrucht - gok 
 
VERTICAAL 

B. Gebroken wit – op welke manier - leuk 
C. Drukte – aantoning van juistheid - ontkenning 
D. Schattig iemand – toestel (afk.) – Japans bordspel - innig 
E. Vis - snel 
F. Doelpuntmaker – tweetal - toestemming 
G. Van adel – ontdoen van vocht 
H. Neiging – dopheide - voorzetsel 
I. Voortdurend – uit de nood helpen 
J. Reuzenslang – deel van een breuk - tijdperk 
K. Dakbedekking – reeks – onvervalst - loofboom 
L. Onderzoeksmethode – niet werkelijk 
M. Bezittelijk voornaamwoord – bergtop – met verharde huid 

bedekt 
N. Slagader – huldigen - eenkleurig 
O. Tegenwerpingen maken – geintje – pinnig 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

16                               
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Woordzoeker 
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal, 
verticaal en diagonaal: 

Pasen – lenteontbijt – paashaas – veranderen – bestuur – waarborg – 
partytent – trauma – gezond – collega – dement – actie – verhakselen – 
kalf – verdronken – complot – politiek – wannsee – moestuin – hittegolf 
– rummikub – jeugdherberg – hypocriet – narcist – arts – darts – kuif – 
kisten – erfenis – anoniem – rebus – parcours – schotel – mager – deeg 

- podium 

T N E T Y T R A P A R C O U R S 

S E T IJ G R E B R E H D G U E J 

G R O B R A A W X R Y B O A B K 

B E S T U U R A E I P O D I U M 

R D Z N H M Z N N K O F D I S N 

V N A O P A L N I E C A F G L E 

P A S E N R M S U I R T L B U K 

A R S T R D T E T T I M O U S N 

A E C N P E T E S I E E G K I O 

S V H E N M G R E L T I E I N R 

H C O L L E G A O O F N T M E D 

A C T I E N C O M P L O T M F R 

A E E D B T S I C R A N I U R E 

S A L I H N E L E S K A H R E V 
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Foto’s uit de oude tijd 
  door Godfried Claerhout 

In deze rubriek tonen we iedere maand een paar foto’s uit de oude 
tijd, genomen in Tielt. Wie herkent deze plaatsen? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markt van Tielt 
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Wist je dat … 
De bewoners van de Wilgenstraat zelf hun decoratie 
maken 
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Liedjes aanvullen 
Luidop meezingen is aangeraden ! 

 

 

……………anjers, …………..anjers een bruidsboeket voor jou. …….. 
anjers, ………anjers heb ik heel speciaal gekozen ik die zoveel van je 
hou. 

Zanger:  

 
 

 

Wijsheid van het leven 
Geluk is het enige wat verdubbelt wanneer je het deelt. 
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Moppentrommel 
 
 
"hoeveel aanslagen doet u per minuut?" vraagt de 
personeelchef aan een sollicitante."Ik heb hier 
gesolliciteerd als typiste",zegt ze,"en niet als terroriste!" 
 
 
Bestaat er een verband tussen bier en snel oud worden? 
Ja. In een open flesje of blik is het bier na een uur al van 
smaak veranderd! 
 
 
 
Jos & Maurice zijn verdwaald in de woestijn ... Ze hebben 2 dagen 
niet gegeten. 
Plots zien ze in de verte een moskee. 
Maurice: We zijn gered! 
Jos : Maar nee ! We zijn niet gered! Wie moskee zegt, zegt moslims! 
Ze zullen ons nooit accepteren! Je moet doen alsof je een moslim 
bent. Vanaf nu heet ik Hakim. En jij ? 
Maurice: Ik snap niet waarom ik mijn voornaam zou moeten 
veranderen. Ik bewaar mijn voornaam en als ze me niet willen, het zij 
zo! 
Jos: Jammer voor u maar kom niet klagen als ik aan het feesten ben 
en jij niet. 
De twee komen aan in de moskee. 
Jos : Salam! Ik ben Hakim en dit is mijn vriend Maurice. 
We zijn verdwaald… 
De Imam van de moskee: Mijn arme ... Je ziet er hongerig uit. Wij 
zullen u eten serveren! 
Een vol bord lekkers arriveert voor Maurice en die zet zich aan het 
eten. 
Jos: En ik ? 
Imam: Komaan Hakim! Het is ramadan !!!! 
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Oplossing 
kruiswoordraadsel 

Oplossing kruiswoordraadsel pagina 68-69 

 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1   E   D   S   D   B   D   A   

2 E C H O   C O R S O   N O R M 

3   R E T R O   A T A L A N T A 

4 L U I   I R E N E   E T S E R 

5     S T E E   G E N I E   R E 

6 C H A S T R E   D O   S P I N 

7   O   T V   D E S E R T I E   

8 W E B   O B E R   M IJ   E   G 

9     E G O   L I M E   O K E R 

10 O P W O R P   C   R E N   R A 

11   L IJ   N A D A R   C R E E P 

12 M E S T   A R   E R H E E N   

13   Z   E R R O N D   T E L   B 

14 P A N D A   G A D E   E T U I 

15   N E E P J E   E R E L I N T 

16 S T E R   A N A N A S   G I S 
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‘t Kamielke 
U kent ongetwijfeld allemaal ons rijdend winkeltje ‘Kamielke’, die 
wekelijks langskomt op dinsdagnamiddag. Een mooie dienst dat 
ons woonzorgcentrum u graag aanbiedt. 
 
Meestal komen de ergo’s rond op vrijdag om je boodschappen op te 
nemen. Maak alvast je lijstje ! 
Ook aan de dames van de winkelkar (dinsdag) mogen dingen 
gevraagd worden. Sowieso is er een ruim aanbod aan fruit, snoep, 
koeken op het karretje! 
 
 

    Maak jij het lijstje,  
        ik maak het reisje… 

 
 

 Dinsdag 3 maart 2026 

 Dinsdag 10 maart 2026 

 Dinsdag 17 maart 2026 

 Dinsdag 24 maart 2026 

 Dinsdag 31 maart 2026 
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Openingsuren en 
spreekuren 

 Bezoekuren 
Alle dagen van 08u00 tot 21u00 
 Onthaal – administratie 
van maandag t.e.m. vrijdag  
08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00 
 Polyvalente zaal 
Open voor bewoners en familie tijdens de week en het weekend 
van 13u30 tot 17u. 
 Maatschappelijk werkers, Lies Derluyn, Jana Devos 
van maandag t.e.m. vrijdag 
08u30 – 12u00 / 13u30 – 17u00 
 Voorzitter, Pascale Baert 
Op afspraak 
 Moreel consulent 
Op afspraak 

 
Diensten van Zorg Tielt  
 WZC Deken Darras 
Schependomstraat 4 – 8700 Tielt / tel.: 051/42 79 70 
Infokanaal: zendernummer 999                   Website: http://www.ztielt.be 
 GAW Huyse Ampe 
Deken Darraslaan 19 – 8700 Tielt woonassistent: Jana Devos 
 GAW Huyse Darras contact: woonassistent@ztielt.be 
Deken Darraslaan 17A – 8700 Tielt 
 Dagverzorgingscentrum De Living 
Deken Darraslaan 17A / tel.: 051/40 62 76 
 Dienstencentrum ’t Vijverhof / Thuiszorgdiensten 
(Mobitwin centrale – Warme Maaltijden – Klusjesdienst) 
Kortrijkstraat 68 / tel.: 051/40 26 46 
Kapsalon 
Kapsters Carine Lambert en Nancy Haerinck werken enkel op afspraak in het 
kapsalon op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Een afspraak maken kan via 
het verplegend personeel van uw afdeling of met de kapsters zelf. 
’t Rijdend winkeltje ‘t Kamielke en de rijdende bibliotheek 
Iedere week komt er iemand van het ergo team langs op de kamer. 
Wens je iets te kopen die niet in het assortiment zit, geef dit dan door aan de 
ergotherapeut van je afdeling.  
Met medewerking van: 
Directeur: Ellen Goethals 
Redactieploeg: Greta Van Keirsbulck, Marieke Coudenys 


